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De laatste restanten van de corona tijd worden 

verwijderd door Frans. 
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Beste KVH-vrienden, 
 
Het einde is in zicht of het begin is in zicht… Zo voelt het wel voor mij. De 1e 
prik zit erin, nog eentje te gaan en zo zachtjes aan durf ik weer te denken aan 
een levende vereniging met een hoop gezelligheid met elkaar. Het begon er 
afgelopen donderdag al op te lijken: Bierschieten! Dus tienen en de verliezer 
geeft een rondje. Bier en ander drinken was weer ingekocht door Marcel en 
het terras mocht gebruikt worden als terras. Dus schieten maar. Rondje 1, 2 en 
3 gingen voorspoedig, Imre was ook gezellig als partner, maar bij rondje 4 
namen al die ontvangen drankjes toch de overhand. Gelachen, uitgedaagd, 
gewonnen en verloren, als vanouds!  
 
En dat smaakt naar meer… Zouden we in september al weer wat meer kunnen, 
aandurven? Staat iedereen, net als ik, te springen om een avondje gezelligheid 
met elkaar, feestje, klaverjassen, bingo? Ik ben erg benieuwd of we iedereen 
na zo’n lange tussenstop weer terug gaan zien, gaan we terug naar het ‘oude 
normaal’, worden misschien andere keuzes gemaakt en beviel het afgelopen 
jaar wel, we zullen zien. 
 
Sommige mensen zullen we niet meer terugzien, omdat we in stilte en op 
afstand afscheid hebben moeten nemen: 
 
Nog net voor het begin van de lockdown overleed Jan Verschoof. Hij was 
jarenlang een toegewijd onderhoudsman van ons complex, die hij ook heeft 
helpen opbouwen en onderhouden. De onderhoudsploeg mist hem nog 
dagelijks. 
 
Vorig jaar maart is Alie Beuving overleden, alweer meer dan een jaar geleden, 
maar geen kans gehad om er even bij stil te staan met elkaar. Ik zal Alie missen 
als trouwe en ontzettend goede klaverjasser. En hoe verkeerd ik ook kaartte, 
Alie bleef lachen met haar glimogen en kon dan heel vriendelijk nog even een 
tip geven aan me.  
 
Begin december is Henk Philips overleden, ook een trouwe klaverjasser. Ik ben 
benieuwd of ik zijn aanwezigheid nog steeds achter mij voel als wij weer van 
start gaan. Henk was altijd snel klaar met zijn rondje klaverjassen en keek dan 
wel eens over mijn schouder mee als ik nog aan het kaarten was, daar werd ik 
zo zenuwachtig van! Misschien ga ik nu wat hulp krijgen… 
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Naast momenten van afscheid zijn er ook mijlpalen te vieren geweest. Er was 
ergens aan het begin van de lockdown een feest gepland van iemand die 65 
jaar werd en onlangs heeft een bij ons allen bekend echtpaar het 40-jarig 
jubileum bereikt… Ondertussen tellen we gewoon door en als het weer kan en 
mag, dan vind ik dat 66, 67, 41, 51 en alle andere getallen ook prachtige 
mijlpalen zijn om te vieren. Er is altijd wel een reden om een feestje te vieren.  
 
Korfballen is opgestart, zodra het weer mocht (iets met afstand houden 
behalve tijdens de training, bij je eigen korf en bal blijven tot het weer gemengd 
mocht met terras erbij).  
Jeu de boules is van start gegaan en ook de Keepfitters zijn weer begonnen en 
houden nu een zomerstop. In september hopelijk meer van dit alles.   
 
Al was het met leden onder elkaar een rustig jaar, toch is het het afgelopen jaar 
ontzettend druk geweest bij ons clubgebouw. Berry heeft heel wat tijdelijke 
bezoekers verwelkomd. Juist door de lockdown moesten verenigingen op zoek 
naar een alternatief en dan is ons veld, prachtig onderhouden en op een rustige 
plek, een ideale locatie. Zo kwamen de turnvereniging, verschillende scholen 
en een filmcrew voorbij.  

 Vorige maand is Nico Does 

overleden. In stilte is afscheid 

van hem genomen. Rest ons 

terug te denken aan de 

herinneringen en deze te 

koesteren. Nico nam gewoon 

altijd een dosis gezelligheid mee 

en voor iedere vrouw wel een 

kus (soms zelfs voor een man) en 

een knuffel. Al was Nico de 

afgelopen jaren door zijn ziek 

zijn veel minder aanwezig, toch 

was hij achter de schermen nog 

altijd betrokken. We gaan zijn 

eeuwige lach op zijn gezicht, zijn 

gezellige dronk en charmante 

aanwezigheid missen.  
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Muziekverenigingen Beatrix en Jong Beatrix maken bijna iedere zaterdag 
gebruik van onze faciliteiten en vanaf juli zal kinderopvang Vesper iedere week 
in ons complex zijn (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de middagen 
en in schoolvakanties hele dagen) voor onbepaalde tijd.  
 
Iedere gebruiker is weer even blij met ons mooie complex en onze gastvrijheid. 

(En onze penningmeester is er ook heel blij mee      ) Dankzij onze 
onderhoudsploeg Frans, Harry, Jan H., André B. en last but not least Berry ziet 
ons complex er altijd gelikt uit, een plekje om trots op te zijn, dank jullie wel!!! 
 
Persoonlijk tel ik af tot de zomervakantie begint, nog 3 weken en wat voor een 
weken. Nu weer meer mag, moet alles ook in die laatste weken plaatsvinden. 
Dus de kinderen van mijn school gaan nog even op schoolreisje en zelf mag ik 
met groep 7 en 8 mee op kamp. Naast deze festiviteiten moeten ook nieuwe 
plannen gemaakt worden, moeten heel wat subsidies (die soms echt met de 
meest bizarre regeltjes gepaard gaan) verantwoord worden (waarbij tijdens 
het proces de regels, de hoogte van de subsidies en in te vullen formats bekend 
worden), staat er in de laatste week nog een sluiting/verhuizing van een locatie 
gepland en moeten we vooral stilstaan bij een bizar jaar, zodat we ons het 
nieuwe jaar weer kunnen richten op waar we eigenlijk voor werken; onze 
kinderen een veilige en leerzame schooltijd bezorgen. Dus 3 weken en dan 
opladen, camper pakken en rijden naar een vakantiebestemming die ons wil 
hebben én waar de zon schijnt.  
 
Een heel fijne zomer gewenst zonder zorgen en heel graag tot in september! 
 
Hartelijke groet, 
 
Mariska Zwart 
Voorzitter KV Hilversum 
 
 

Aan Berry of Mariska of KVH 

Het loopt inderdaad stilletjes naar het einde van het 

seizoen. 

Maar als het weer kan, ben ik er weer.    Gr. D. Plekkenpol. 
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Coronatijd 
 
Vandaag 5 juni 2021 hebben wij onze tweede vaccinatie gekregen. 

Wij zijn dankbaar dat wij er zo goed door heen gekomen zijn. 

Wat een vreemde periode. 

 

Ik heb bewondering voor al die vaders en moeders, die zelf thuis 

moesten werken en ook nog hun kind(eren) thuis les moesten geven. 

De meeste van ons wonen toch in normale huizen, dus ik begrijp dat ze 

op een gegeven moment tegen de muren opliepen. 

 

Nu is voor ons de tijd gekomen, om weer richting onze camping te gaan 

en lekker te genieten van onze caravan. 

Wij hopen, dat we in september weer “gewoon” kunnen sporten en 

misschien dat er ook nog wel een fietspuzzeltocht kan komen. Je weet 

maar nooit. 

En dat we na afloop weer gezellig kunnen napraten en borrelen, al is 

het met die 1 ½ m afstand. 

 
Wij als oudjes hebben goed opgelet en bij alles ons goed aangepast. 

Ook dat is niet leuk, maar alles beter dan ziek worden. 

 

Wij wensen iedereen een fijne zomer (vakantie) en blijf gezond. 

 

Groetjes van Harry en Coby 
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Versoepelingen (wie kent het woord niet) 

Het is toch heerlijk dat we allemaal weer een beetje meer mogen en kunnen. 

Ik hoop dan ook dat we een heerlijke zomer krijgen, waar in weer van alles te 

doen is. Na het Voute feest gebeurde het. 16 maart 2020 gingen we in Lock 

Down. Nou dat was iets wat we nog niet mee gemaakt hadden. Alles viel een 

beetje weg. Geen verjaardagen, geen jeu de boules, geen keep fit, geen 

training, geen wedstrijden, geen fiets puzzeltocht, geen marathon klaverjassen 

enz enz. Ook de winkels en restaurants e.d. moesten dicht. Daar zat ik ineens 

elke avond thuis, wat misschien heel even leuk is maar niet voor een lange tijd. 

Corona sloeg om zich heen. De verzorgingshuizen op slot. Je kon niet meer bij 

je ouders of oma op bezoek (en dat 10weken lang) dat was voor de oudjes niet 

te doen. Gelukkig mocht tegen de zomer weer 1 persoon op bezoek komen op 

1,5 mtr afstand met mondkapje. Ook ons (KeepFit) kamp weekend in juni viel 

in het water hierdoor. En deze hebben we verzet naar April 2021. Ook de 

restaurants gingen open. Toch een weekje op vakantie geweest in Brabant. 

Lekker gefietst en gewandeld. En nog uit eten geweest natuurlijk. In September 

begonnen de trainingen weer en ook de wedstrijden. Maar dat was voor korte 

duur. Want begin oktober mocht er geen wedstrijd meer gespeeld worden en 

getraind en gingen de kantinedeuren dicht. Nog op de valreep 29 september 

een Bingo gehad en dat was het dan. Ook de KeepFit had net 4 keer getraind 

en moesten stoppen. De ziekenhuizen lagen vol en bij elke persconferentie 

kwam er wel weer iets bij wat dicht ging of beperkt werd. Twee weken voor de 

Kerst ging alles weer in Lock down. Wat een pech voor de winkeliers en 

restaurants. En thuis mocht je maar 2 personen per dag ontvangen. Het werd 

een Kerst om nooit te vergeten. En ook het gemis van de kantine in Kerstsfeer 

maken en ons (KeepFit) kerst/sint avondje die niet gevierd kon worden. De 

Kerstborrel en Nieuwjaarsreceptie (geproost via zoom). Maar ook in het jaar 

2021 nog steeds beperkingen. Er waren af en toe wel versoepelingen, maar 

een paar weken later werden deze dan weer ingetrokken. Zoals ook de 

avondklok ingesteld werd was een aparte ervaring. Ook de hele zaal competitie 

is komen te vervallen. We hebben bij de club wel kunnen trainen met enige 

aanpassingen en dat ging prima. Zo ook toen er na de Pasen een beetje meer 

mocht zijn, we met de keep fit weer met de training gestart. We hebben dan  
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wel geen kantine om even na te kletsen met een kopje thee erbij, maar dat was 

nou eenmaal niet anders. De spelletjes die wij doen, daar kunnen wij de 

afstand goed bewaren, dus was het weer heerlijk om ook deze dames weer 

bezig te zien. En natuurlijk moest er weer veel bijgepraat worden, want dat is 

wel een gemis hoor, dat contact wat veel minder is. Dus vanaf 14 april zijn wij 

weer lekker gaan trainen en dat beviel ons erg goed. Weer een beetje aan de 

conditie werken en de extra kilo’s er af lopen. Ons kamp weekend die we verzet 

hadden naar 16 april 2021 kon weer niet doorgaan en nu gaan we eerst 

afwachten wanneer het weer kan en maken dan opnieuw een afspraak voor 

een weekend in 2022 ( word het waarschijnlijk.) Woensdag 26 mei was dan 

alweer de laatste training voor de Keepfit. Het word weer campingtijd zo als 

wij dat noemen, dus vandaar dat wij eind mei altijd stoppen. Op de donderdag 

word er door de senioren nog gewoon doorgetraind en op 10 juni hebben we 

een avond bierschieten gehad als u dit leest. Het gaat gelukkig nu goed met 

situatie in het land en hopelijk kunnen we weer een beetje het normale leven 

oppakken. Ik hoop iedereen weer snel te zien.                 

 Groetjes Yvonne Lam 

Van Essen 

Woninginrichting 

- Tapijt - Vinyl - Gordijnen - Vitrage - Laminaat -   

Vertrouwd vakmanschap voor uw gehele interieur! 
E-mail:  mvanessen3@kpnmail.nl 

Voor een bezoek aan onze nieuwe showroom,                      

vooraf even bellen, met 06-51357009                                                                       

Onze nieuwe showroom is gevestigd aan de Liebergerweg 4a  

1221 JS  Hilversum.  Fax.: 035-6423897   Telf.: 035 - 6423784 

mailto:mvanessen3@kpnmail.nl
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Beste klaverjassers, houdt u de derde vrijdag in september alvast vrij, 

dan gaat het als alles weer normaal functioneert, weer van start, met 

de eerste klaverjas avond van het seizoen 2021-2022. 

Met vr. gr. ILBE 

De corona periode is bijna voorbij. 

 

Wij spelen op de maandagavond van 19:15 

uur tot 21:30 uur. Het is vrijblijvend de 

hele zomer door, bij voldoende deelname. 

In september gaan we weer in een soort 

van competitie spelen. 

Lijkt het jullie gezellig om ook eens mee te 

doen, iedereen is van harte welkom. 

 

Berry 
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03 - 09  Darten 

17 - 09  Klaverjassen 

01 – 10  Darten 

15 – 10  Klaverjassen 

05 – 11  Darten 

19 – 11  Klaverjassen 

03 -12  Darten 

17 – 12  Kerstklaverjassen 

Dit alles uiteraard onder voorbehoud. 
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Beste leden van K.V.Hilversum 
 
Met Riet en mij gaat het goed en wij hebben beide onze 
tweede prik gehad en voelen er ons wel bij, geen 
bijverschijnselen of iets dergelijks gehad. 
Wij hopen dat het ook geldt voor al onze clubleden en 
het bestuur. 
 
Wij zijn gisteren teruggekomen van onze 14-daagse 
vakantie in Noord-Limburg aan de Boschmolenplas in 
Heel.  
Een zeer mooi park, waar je nog veel privacy hebt in 
je huisje, met een schitterend uitzicht over de plas.  
Uiteraard hadden wij het weer mee en een voordeel voor 
ons was, dat Heel zeer dichtbij was met een grote 
Jumbowinkel, want op het park was geen winkel.  
Wij hebben een zeer rustige vakantie gehad, het enige 
nadeel voor mij was, dat het water tot een meter of 
veertig uit de kant slechts 40 cm diep was en ik had 
dit park en de plek uitgekozen om te vissen.  
Nou dat was dus een forse teleurstelling, maar ondanks 
dat, hebben wij ons best vermaakt.  
Onze Watervilla was een bijna ideaal huis, met 2 
toiletten, een bad en een douche en een grote TV en 
ondanks dat ik daar goed heb geslapen, merk je toch 
bij je thuis weer hoe lekker je eigen bed ligt. 
Ik hoop dat de hele toestand rond de corona weer gauw 
"normaal" wordt want wij missen het Klaverjassen en 
daarmee de mensen en de gezelligheid wel. 
 
Met hartelijke groeten, 
 
Riet en Jan Gresel 
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Lieve ( korfbal) vrienden, 

We hebben leukere perioden meegemaakt, maar de corona heeft ook geleid 

tot nieuwe initiatieven. Doordat we niet naar het buitenland konden, zijn we 

Nederland gaan (her)ontdekken. Eén van de beste manieren om dat te doen 

is wandelend.  

Na ons wandelavontuur in Spanje besluiten mijn nicht en ik ook een 

wandeling in Nederland te gaan doen. Na ampel beraad kiezen we voor het 

Noordhollandpad. Deze loopt van Texel naar Huizen of vice versa       , we 

besluiten in Huizen te starten. Het Noordhollandpad is zo’n 284 kilometer 

lang en opgedeeld in 16 etappes. Vanwege de lengte van sommige etappes, 

lopen wij er iets meer. De eerste wandeling is op 31 maart. 

    

En je maakt nog eens wat mee onderweg leuke dingen en soms minder leuke 

dingen, never a dull moment. 

Het is natuurlijk fijn als we weer kunnen korfballen en er andere activiteiten 

weer mogelijk zijn maar zoals gezegd was en is niet alles kommer en kwel in 

de coronatijd. Ik hoop u allen eind augustus, begin september weer te 

ontmoeten in en rond het clubhuis van KVH en wens jullie, mede namens 

Kees, een hele fijne vakantie toe. 

Groet Erna 

Inmiddels hebben we een aantal 

etappes gelopen en wat is ons 

land toch mooi,(zie foto) veelzijdig 

en afwisselend. Bos, hei, water, 

weide, leuke pittoreske dorpjes, 

oversteken met het pontje, het is 

genieten, Dat we het tot nu toe 

steeds getroffen hebben met het 

weer, heeft daar zeker aan 

bijgedragen. Nu kunnen we ook 

weer een terrasje pakken, ook 

heel fijn. 
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Ja, hoe gaat het met iedereen. Ben inderdaad ook wel benieuwd. 

Het is een turbulent jaar geweest. De coronaregels worden versoepeld . 
Gelukkig is het mooi weer om een terrasje te kunnen pakken. 
Bij ons hebben Britt en ik vanwege ons werk al even geleden de vaccinatie 
gehad, Ruben heeft er al 1 en Niek (1997) zal nu ik dit schrijf deze week wel 
een afspraak kunnen gaan plannen. 
 
Vorige week heb ik meegedaan met bierschieten. Ik vond het weer ouderwets 

gezellig en ik was het nog  niet verleerd       Mijn sportschool is verhuisd en zit 

nu op nog geen 200 meter bij ons huis vandaan,  ik heb dus geen reden meer 

om niet te gaan sporten. Al mis ik daarbij toch wel een beetje de teamspirit. 

 

Andere activiteiten; prikactie, rommel van anderen opruimen. Dit is ook een 
landelijk initiatief 1x per jaar, maar in Leersum/Amerongen organiseren ze het 
maandelijks. Zou voor Hilversum ook een goede actie zijn.  
Dennetjes trekken uit de heide velden, wilgen knotten in de winter. 
Soms vinden Niek en Britt (zie foto) het ook leuk om mee te gaan met mijn 
activiteiten. Ruben is nog steeds druk met klussen in en rondom het huis. 

Het leven in Leersum bevalt ons goed. 

Allerlei nieuwe activiteiten worden 

ondernomen. Dit jaar weer druk 

geweest met lammerwacht. Terwijl ik 

er was, heb ik een lammetje geboren 

zien worden. Echt heel bijzonder hoe 

ooi en lam met elkaar om gaan.  1 van 

de  ooien kreeg 2 lammetjes, een 

ooitje  en een rammetje. Het 

rammetje werd gelijk verstoten, die 

wordt dan echt weg gebeukt. Heel 

zielig, want hij probeert toch elke keer 

net als zijn zus, te drinken bij zijn 

moeder. Dus hebben we  dit 

rammetje met zijn allen op schema, 

weken lang een paar keer per dag de 

fles moeten geven. 
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Ik blijf gelukkig nog steeds verbonden met Hilversum. Minimaal 3 x per week 
rij ik nog naar Hilversum, sinds de corona gelukkig geen file meer. 
Ik hoop dat dat blijft. 
 
Voor iedereen een hele fijn zomer en  blijf gezond.  
Tot hopelijk weer op het veld bij een thuiswedstrijd.  
 
Gr. Monique 



~ 16 ~ 
 

Hoi plotters, 

Wij, Tiny, Berry en Hans zijn de coronatijd redelijk doorgekomen.  Met veel 

wandelen in de omgeving,  stiekem met de trein naar Overveen  en dan door 

de duinen naar Zandvoort. Heerlijk een patatje en een bami blok genuttigd en 

dan langs het strand. Voor 4 uur weer in checken voor de  40 % meereis 

korting, we blijven wel zuinig natuurlijk! 

Van het begin af aan zijn wij met zijn drieën  naar ons gevoel één bubbel. 

Voorzichtig met boodschappen doen, liefst zoveel mogelijk voor elkaar 

meenemen. Ook hebben we elke week één dag voor elkaar gekookt, dit 

voelde net als naar een restaurant gaan. Ieder zijn specialiteiten op tafel 

zetten. 

Inmiddels 2 maal een injectie gehad en nu maar hopen dat de versoepelingen 

doorgaan. Al met al is de tijd voor ons toch snel gegaan, want we hebben nog 

veel op ons lijstje staan wat nu even niet kan. 

Groetjes van ons en dat we elkaar snel op het veld of in het clubhuis weer 

kunnen zien. 

Namens ons, Hans Sloof.  

Ik wens iedereen een fijne zomer in alle vrijheid en tot 

ziens in het nieuwe seizoen, groeten 

 


