
~ 1 ~ 
 

 

     Officieel orgaan van korfbalvereniging  Hilversum 

 
Opgericht 5 juli 1957 KvK nr.40516504  Jaargang 67  Nr. 19 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE
 

De redactie stopt er ook even mee en met deze speciale 

uitgave, (zie darts verslag) sluit ik het seizoen 23-24 af. 

Fijne vakantie iedereen en tot schrijfs in september. 
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Voorzitter                       Allison Bast                          0644511755       
voorzitter@kvhilversum.nl                      Lorentzweg 6 
                                                          1222  EH Hilversum  
 
Penningmeester                       Erna Kompier               0618795812 
penningmeester@kvhilversum.nl         Albert Schweitzerlaan 11  

                              1277 BV  Huizen   
      
Secretaris                Maaike Sloof                        0617736941 
secretariaat@kvhilversum.nl         Hazenstraat 44               
                       1216 AZ  Hilversum 

    
Wedstrijdsecretaris          Maaike Sloof  0617736941 
wedstrijdsecretariaat@kvhilversum.nl    Hazenstraat 44               
                       1216 AZ  Hilversum 
 
Algemeen lid                      Kees Kompier  0651136354     
Afschrijven wedstrijden                     Albert Schweitzerlaan 11                    
algemeenlid@kvhilversum.nl        1277 BV  Huizen 

    
Redactie                                              Berry Lam                           0626330097 
redactie@kvhilversum.nl         Daltonstraat 100   
                             1223 RP Hilversum 
 
Clubhuis                      Sportpark Crailoo 4  0643789419
                      1222 AA Hilversum 
 
Website                      www.kvhilversum.nl 
Websitebeheer                     Wesley Kompier 
 
E-mail                      info@kvhilversum.nl 
 
Kantine-beheer                     Marcel Lam    0654601370 
Sleuteladres                       Gratamastraat 3               
                      1222 HZ Hilversum 
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Save the date 
 

Wat: Darten 

Wanneer: vrijdag 6 september 

Voor wie: Voor iedereen die van dit spelletje houdt. 

 

Wat: Jeu des boules 

Wanneer: maandag 9 september 

Voor wie: Voor iedereen die van dit spelletje houdt. 

 

Wat: Klaverjassen 

Wanneer: vrijdag 20 september 

Voor wie: Voor iedereen die van dit spelletje houdt. 

 

 

Contributie per 01 - 06 – 2024 

Peildatum 1 oktober 

 
Senioren  € 15,00 vanaf 18 jaar  per maand 

 
A – junioren  €  9,50 van 15 tot 18 jaar per maand 
 
B en C aspiranten €  8,00 van 10 tot 15 jaar per maand 
 
D, E en F pupillen €  7,00 van 7 tot 10 jaar per maand 
 

Welpen  €  6,00 van 5 tot  7 jaar per maand 
 
Keep-Fitters  €  5,00    per maand 
 

Recreanten  €  9,00    per maand 
 
Niet spelende leden €  7,00    per maand 

  
Donateurs  €  30,00    Met digitaal clubblad per jaar 
 
Euroleden  €  10,00    Met digitaal clubblad  per jaar 

 

Vergeet niet uw contributie regelmatig over te maken op           

NL49 INGB 0000390339 ten name van K.V. Hilversum 
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Van Essen 

Woninginrichting 

- Tapijt - Vinyl - Gordijnen - Vitrage - Laminaat -   

Vertrouwd vakmanschap voor uw gehele interieur! 
E-mail:  mvanessen3@kpnmail.nl 

Info@vanessenwoninginrichting.nl  

Voor een bezoek aan onze showroom, Nieuwe Havenweg 4 1216 BR 

vooraf even bellen, met 06 51357009 

Telf.: 035 – 6423784 

 

mailto:mvanessen3@kpnmail.nl
mailto:Info@vanessenwoninginrichting.nl


~ 5 ~ 
 

Verjaardagen
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Laat ik meteen met goed nieuws beginnen, we mogen weer een seizoen 

verlengen! 

De inschrijflijsten zijn weer open, er zijn geen wachtlijsten, dus wilt u komend 

jaar meedoen, inschrijven kan per direct. Wilt u zo vriendelijk zijn om dan een 

mail te sturen naar ikieboe@hotmail.com met daarin naam, leeftijd, 

spelersnaam en mogelijk niveau van darten. Wij zullen er dan voor zorgen dat 

u in het nieuwe seizoen bij de juiste spelers op het juiste bord komt te staan.  

 

Na deze huishoudelijke mededeling over tot de orde van (op moment van 

tikken) gisteravond. Het was volle bak in het Ally Pally, alleen Fred (werk) en 

Dennis (?) waren er niet. 

 

mailto:ikieboe@hotmail.com
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Dit betekende ook dat het warm werd in de zaal, logisch de spanning was om 

te snijden. Wie wordt er kampioen? Er werd tenslotte ook gestreden om de 

prijzen! En wat voor prijzen….hierover later meer.  

We hadden deze avond meer spelers dan publiek (oké, dat is gebruikelijk). 

De vriendin van Nick was er deze avond ook. En wat was ze nuttig! Ze keek 

voetbal zodat we allemaal konden horen of we punten voor de EK poule 

binnen gehaald hadden. Maar ook zodat we konden horen of we wel goed 

kunnen voorspellen, of we meer verstand hebben van voetbal dan van 

darten.. 

Stefan: “Ik ben voor de Duitsers, roep je het even als het 1-0 staat?” De 

vriendin van Nick kreeg dus direct een warm welkom.  

 

Er is deze avond zoveel gezegd, dat Andre van Duin hier een aantal 

voorstellingen mee zou kunnen maken. Ik kan dit niet en al helemaal niet 

opschrijven. Ik zal een beknopt verhaal schrijven van een zeer uitgebreide 

avond, kortom het is niet te doen, wat een onzin kan een darter uitkramen. 

Goed, het was dus volle bak waardoor het op den duur zo warm werd, dat we 

verkoeling moesten zoeken. Sommige deden dat door buiten in de regen te 

gaan roken, andere leden deden dat door de buitendeur open te zetten.  Dit 

leidde tot een mengeling van opmerkingen. 

Ik citeer: “Ja hoor de deur is open en bij Nick waait hij zo in de tripple 20”, 

aldus Sander. 

 

Even later….”Kut, kut, kut wat gaat het goed”, aldus Jan.  

Jan was de wind en temperatuur ook niet gewend. Volgens eigen zeggen was 

hij net op trainingskamp geweest (naar een plek waar de zon wel scheen), 

maar het hielp niks, hij kan gewoon niet gooien.  

 

Sander heeft ook duidelijk last van de deur die open staat, hij kreeg (naar 

eigen zeggen) last van een stijve……….nek. 

 

Omdat het de laatste avond was, was er geld ingelegd voor een lekkere 

borrelplank. Er was genoeg te eten de hele avond. Maar hoe pak je een blokje  
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kaas, een olijf of sweet peppers zonder prikkers. Edward heeft de oplossing, 

gewoon met je dartpijl. Werkt perfect.  

 

Allison was er vanavond ook (dat hebben we geweten, vooral tijdens de 

finale). Ze begon rustig, waardoor menigeen niet bang voor haar was.  

Ik citeer opnieuw: “Oh…..ik loop niet zo heel veel achter” (meer dan 100 

punten….). 

 

Na een paar borrels, veel hapjes en het opnieuw lezen van het stukje waarin 

de one-liners van Andre beschreven stonden, waagden een aantal leden zich 

ook aan de one-liners: 

Sander: “Mijn pijl wijkt maar 1 km af”.  

Ad tegen Gijs: “Ik vond die pijl stoer”. 

Gijs tegen Ad: “Ach ja, ik gooide mezelf dood”. 

Gijs opnieuw: “Ja joh, doe eens gek”. 

Jan: “Dubbel 1, dat is toch verschrikkelijk!” 

Andre: “13, 14, 20, het gaat ook alle kanten op”. 

De mooiste kwam van Edward: “Check!”. HUH??? 

Bij die opmerking liet Andre van schrik wat borrelnootjes uit zijn mond vallen. 

Hij ruimde het netjes op, legde de gevallen stukjes keurig op de tafel naast de 

borrelplank, vooral Allison was hier dolgelukkig mee. Hierdoor belandde de 

stukjes weer terug op de grond…….tja dit niveau…… 

 

Edward gooit het over een andere boeg, hij nam een stukje komkommer. 

Conclusie: Helpt niks…… 

Sander had ook een mening over de borrelplank: “Dat groen is toch alleen ter 

decoratie?” 

 

Volgens Duncan hangen de borden te laag. Michel denkt vooruit en stelt 

invalideborden voor. Wellicht een idee voor komend jaar? 

 

Kortom we gooien allemaal nog even beroerd, een heel seizoen oefenen 

heeft niet tot geweldige resultaten geleid. Daar komt er weer een: “Met een 

plakje ham, valt het allemaal niet zo rauw op je dak”.  
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Jan gooide ook slecht doordat hij last had van het lawaai. Dit is een 

bijzonderheid te noemen, want Mariska gooide niet. Zij ondersteunde met 

name de innerlijke mens. En zo af en toe gooide ze wel een pijltje, maar dat 

was zo dramatisch dat er verder niks meer over geschreven gaat worden. 

 

Zo op de laatste avond van het seizoen is het blijkbaar tijd voor nieuwe 

darttermen. 

De term landelijk is bekend, nu kwam daar een Dennissie en een Verstappen 

of een Maxie bij, dit overigens geheel ter informatie. 

 

Opeens een oorverdovend lawaai, Duncan gooide uit in de bull, ook dit 

geheel ter informatie.  

 

Omdat het de laatste avond van het seizoen was, deden we het traditionele 

afsluitingsspel: kruisjesgooien. Speciaal benoemd moet worden onze gulle 

Andre. Hij heeft ten onrechte een kruisje gekregen, omdat Sander zogenaamd 

47 had gegooid en het lukte Andre niet om dit te evenaren. Hopelijk is Andre 

na een nacht slapen tot rust gekomen…. Ik hoor u denken gulle Andre…..dit 

komt…. 

 

Terugkomend op Allison, ze won! Ad won de poedelprijs. Jan heeft nog last 

van zijn rug, gelukkig hebben we nu even een pauze. In september starten we 

weer.  

Allison won dus, zij mocht als eerste een prijs uitzoeken. Ja ja, er waren 

prijzen. Spaarpotten, schoonmaakpakketten, eetpakketten, cadeaubon met 

condoom, drank, maar de hoofdprijs kwam van Andre, een hele doos vol met 

Merci, wie wil dit nu niet.  

En wat een schat is Andre, want de prijs was eigenlijk boven het budget, maar 

Andre is een gul man.  
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Aan het einde van de avond, meldde 

zich al een nieuw lid. We hebben 

duidelijk gemaakt dat hij iets te laat 

was voor de avond en te vroeg was 

voor het nieuwe seizoen en hebben 

hem terug naar buiten geleid, zo zijn 

wij darters. 

 

Dank allen voor een geweldig seizoen, we hebben enorm gelachen, heel veel 

gepraat, geschreeuwd maar vooral enorm veel lol gehad. Dat darten kunnen 

we nog steeds niet, daarom gaan we komend jaar maar weer door met 

oefenen. Een goede vakantie en tot snel! 

 

Dankjewel Mariska voor deze mooie bijdrage om het clubblad seizoen 

in stijl af te sluiten.  Redactie 
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Ook bij de boulers ligt de competitie 

stil en wordt weer opgestart op 

maandag 9 september. 
Het vrij boulen gaat de gehele zomer 

door op de maandagavond, vanaf 
19:15 uur tot ??? 

Iedereen is van harte welkom om een 

balletje mee te gooien en voor de 
nieuwkomers om het spel onder de 

knie te krijgen. 
 


