De bingo was weer een groot succes, een bomvol clubhuis
met enthousiaste deelnemers en een overvolle prijzentafel. Ik
speel al een tijdje mee, maar zoveel lootjes als er deze avond
zijn verkocht, heb ik nog niet meegemaakt. De emmer waar
de lootjes in moesten zat bomvol, leuk voor de organisatie en
de penningmeester.



Nagekomen verslag van Die Haghe 6 - Hilversum

Ingedeeld worden in voor een ons een nieuwe regio betekend meerdere
nieuwe tegenpartijen. Heel leuk eindelijk eens nieuwe tegenstanders,

maar betekend ook een takke end rijden%. Het positieve hieraan:
iedereen verzameld weer op 1 plek®.

Doordat het dus nieuwe tegenstanders zijn, kennen we dus ook de
tenues niet @, behalve Mariska. Zij wist dat de tegenstanders ook in het
geel speelde, dus nam gewoon onze shirts niet mee. Waarom zou je
onnodig spullen mee sjouwen?

Wij speelden dus in het zwart, normaal gesproken spelen onze dames
die als heer spelen in het zwart, dus daar moest nog wel even een
oplossing voor gezocht worden, na wat gepuzzel en shirt wissels werd
dat dus blauw.

Oh ja, nog even over die sporthal, kennen jullie de Expohal nog? Nou dit
was ongeveer 6 keer zo groot, in m'n eentje had ik de uitgang niet

gevonden{® .



Maar goed de wedstrijd:

1ste aanval: Aernoud, Eef (heer), Sonja en Mariska.

1ste verdediging: Imre, Allison (heer), Maaike en Marcella.

2 Dames dus als heer. Al snel kwamen we 1-0 achter, maar dankzij Eef,
Allison en Imre kwamen we voor te staan met 1-3. Ik weet niet of het de
juiste volgorde is, maar Sonja, Aernoud, Maaike en Eef nog 2 keer wisten
allemaal nog van afstand te scoren. Die Haghe wist nog heel vaak te
scoren, dus hier eindigt gewoon het verslag. Alleen maar hoogtepunten
noemen is ook leuk toch.

Het was voor ons een lastige pot, maar we hebben geknokt tot de laatste
minuut. Die Haghe was een leuke tegenstander, maar wel helaas net

wat beter in knokken of scoren ®).

Hopelijk van de volgende wedstrijd, thuis tegen KV Wageningen, een
beter verslag, doordat er ook iets bijgehouden kan worden qua stand.

Marcella

Voor veel van onze leden, nostalgie. De eerste sporthal in Hilversum,

gemaakt in Engeland als Expo hal , geimporteerd uit Belgié. 1958



